
 
                                             

 

 
 
 

 
 
 
 
Orgelspel 
 
Opening 
Welkom en mededelingen 
 

  We worden stil en openen ons voor God 
   

Aanvangslied: Lied 528:1 en 4 
‘Omdat Hij niet ver wou zijn’ 
 
Bemoediging en vredegroet 
We gaan zitten 
 
We luisteren naar het openingskoor  
uit Cantate BWV 72 van J.S. Bach: 
’Alles nur nach Gottes willen’ 
 
 Alles alleen naar Gods wil. 
 Dat bij vreugde en droefheid. 
 Dat in goede en kwade tijden. 
 Gods wil zal mij rustig maken 
 in tijden van wolken en van zonneschijn. 
 Alles alleen naar Gods wil, 
 dat verlost mij van druk. 
 
Inleiding op de dienst 
 
Slotkoraal uit J.S. Bach Cantate 72,  
‘Was mein Gott will’ 
 
Het Woord gehoord 
Schriftlezing: Matteüs 4:17 
 
Zingen: Lied 321:1, 2, 6 en 7 
‘Niet als een storm, als een vloed’ 
 
Schriftlezing: Matteüs 6:10 
 
Schriftlezing: Matteüs 10:24-31 
 
Orgelspel: J.S. Bach, Matteüs-Passion, 
koraal 25, ‘Was mein Gott will, das g’scheh 
allzeit’ 
 
Schriftlezing: Johannes 6:40 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen: Lied 531:3 
‘Christus die door de wereld gaat’  
 
Overdenking 
 
Orgelspel: A. Guilmant,  
‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’, op.93 
   
Zingen: Lied 909:1 en 2 
‘Wat God doet, dat is welgedaan’ 
 
 
Het Woord beantwoord 
Toelichting op de collecten: 
1e collecte voor Moldavië: zorg en aandacht 
voor kwetsbare kinderen 
2e collecte voor Emmaüs 
Collectebusjes t.b.v.vluchtelingenkinderen in 
Bodegraven 
Geven kan bij de uitgang of digitaal via 
pge.nu of de Emmaüs app. 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed 
gezamenlijk gezongen Onze Vader: Lied 370 
‘Vader, die woont in hemelslicht’ 
 
Slotlied: Liedboek voor de Kerken (1973), 
 Gez. 381:3, 4 en 5 
3. Hij die in iedre levenskring 
    zijn volk oproept tot heiliging, 
    zal tot het offer dat Hij vraagt 
    ons schenken al wat Hem behaagt. 
 
4. Wij mogen leven door zijn kracht, 
    de taak door hem ons toegedacht 
    volbrengend als een heerlijk blijk 
    van Christus’ komend koninkrijk. 
 
5. O Heer, die ons uw liefde geeft 
    waardoor ’t geloof dit uitzicht heeft, 
    sta Gij ons bij en help ons dan 
    meer dan ons lied U vragen kan. 
 
Heenzending en zegen 
Zegen, beantwoord met gezongen Amen  
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